
Gedachten bij de online viering van Pinksteren, 31 mei 2020 

Lezingen 

Ezechiël 11, 17-20 

Handelingen 2, 1-11 

Johannes 14,23-29 

 

Overweging 

We lezen dit jaar op het hoogfeest van Pinksteren uit het boek Ezechiël. Deze profeet waarschuwde 

het volk dat de Heer het hart van steen uit hun binnenste zou verwijderen en er een hart van vlees 

geven (Ez.11,19). 

Op de zondag voorafgaande aan de zondag van onze terugkeer in het huis dat gebouwd is van hout 

en steen, mogen wij deze les ter harte nemen. Dat God in ons binnenste geen hart van steen wil, 

maar een hart van vlees en bloed. Hij zetelt niet op een troon van goud of zilver, maar op de 

lofzangen van zijn volk. Ezechiël is de profeet van de ballingschap. De terugkeer van de ballingen naar 

de heilige stad mag niet een voortzetting zijn van de oude machten, die imponeren met machtige 

paleizen en schitterende tempels. Geen imposante bouwwerken wil de Heer in het hart van zijn 

gemeente zien. Daarom zal hij hen een nieuwe geest geven. In een ander jaar wordt op het 

hoogfeest van Pinksteren het verhaal gelezen van de torenbouw van Babel. Juist op het feest van de 

gaven van de geest die God geeft klinkt deze waarschuwing tegen een samenleving die God naar de 

kroon steekt. Na de ballingschap in de coronatijd, en met onze terugkeer in Gods huis, willen wij 

geen torens meer. Laten we stoppen met die hoogmoed en niet weer een samenleving opbouwen 

waarin het leven zich afspeelt achter spiegelend glas en gehard staal. En het leven aanvaarden 

waarin mensen elkaar weer kunnen ontmoeten, niet van afstand, maar van nabij, met een hart van 

vlees en met een nieuwe geest.      Pastoor Henk Schoon 

 

Gebed 

God, die op de dag van heden 

door de komst van de heilige Geest 

in de harten der gelovigen 

het vuur van uw liefde hebt ontstoken, 

geef, bidden wij, 

dat wij met vrijmoedigheid 

uw grote daden verkondigen 

en over zijn vertroosting voortdurend verheugd zijn. 

Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, 

die met U in de eenheid van de heilige Geest 

leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen. Amen. 

 


